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Voorwoord

Het jaar 2009 is een jaar waarin veel herdenkingen plaatsgevonden hebben en
nog zullen plaatsvinden. Tk noem het Twaalfjarig Bestand, dat 400 jaar geleden
inging. In datzelfde jaar voer Hudson de naar hem genoemde rivier op en kwa-
men de Pilgrims naar Leiden. In 1609 overleden Jacobus Arminius en Jan van
Hout. Van Calvijn werd juist zijn 500ste geboortejaar herdacht.

Merkwaardig of niet, het Leids Jaarboekje besteedt daar geen aandacht aan. Dat
gebeurt elders op grote schaal. Het Leids Jaarboekje van dit jaar behandelt ande-
re figuren en gebeurtenissen. Diverse bekende en minder bekende personen pas-
seren de revue. Daar zijn vooreerst twee befaamde vrouwen, Magdalena Moons
en Goeie Mie. Van de heren is Voltaire de beroemdste. Maar daarnaast gaat aan-
dacht uit naar de 18de-eeuwse hortulanus Jacob Ligtvoet en de 19de-eeuwse wis-
kundige M.I. Swarts Bevel. Deze laatste is onderwerp van het artikel dat de Oud
Leidenprijs 2008 gewonnen heeft.

Qua ingrijpende gebeurtenissen komen het beleg van Neuss (1474) en de
Patriottenstrijd aan de orde. En ten slotte worden nieuwe bouwstenen aangedra-
gen om de Leidse bevolking in de 16de en 17de eeuw beter te kunnen becijferen.

Zoals ik in mijn voorwoord van vorig jaar al aankondigde, betreft het
Archeologisch en Bouwhistorisch Jaaroverzicht de jaren 2007 en 2008 en keert
de Korte kroniek’ in gemoderniseerde vorm terug als Jaaroverzicht. Sommige
onderdelen zijn erin opgenomen in lijstvorm. Ook hier heeft het beeld zijn
intrede gedaan.

We zijn verheugd dat prof. dr. Leo Lucassen, die als gastredacteur verbonden was
aan het themanummer van vorig jaar, het 100ste Leids Jaarboekje, deel zal blijven
uitmaken van de redactie. Als medewerker van het Instituut voor Geschiedenis
van de Universiteit Leiden vult hij in wezen de vacature van dr. Dirk Jaap
Noordam op.

Rudi van Maanen, voorzitter redactie Leids Jaarbockje
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Straatnaambordje Magdalena Moonsstraat, 2008. Foto Daniél van der Meer.
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Magdalena Moons en Leidens Ontzet

Een Haagse juffer in oorlogstijd'

Els Kloek

Is er een stad in Nederland waar een gebeurtenis van meer dan vier ecuwen gele-
den nog zo wordt gevierd als in Leiden? Leidenaars blijven hun Leidens ontzet
herdenken alsof het een paar jaar geleden gebeurd is en nog vers in het geheugen
ligt. Ze komen jaarlijks bij elkaar op het stadhuisplein en in het Van der Werfpark
om uit volle borst en uit het hoofd liederen uit Valerius’ Gedenkklank te zingen,
blijven Van der Werf als held gedenken, ook al wordt er aan zijn goede naam
geknaagd... Kortom: Leidenaars zijn historisch geinteresseerd omdat ze geschie-
denis met de paplepel ingegoten krijgen. Alleen daarom al ben ik er trots op een
geboren Leidenaar te zijn.

De overlevering

Zoals gezegd: geboren Leidenaars zijn gezegend met een bijna natuurlijk histo-
risch besef. Als klein kind hoor je over de Spanjaarden, de geuzen, de honger, de
ratten en de pest, Pieter Adriaanszoon van der Werf, de hutspot (nee, nog geen
aardappelen) etc. etc. Bovendien zijn er de burcht, het Rapenburg, de Breestraat,
de Voldersgracht, de buskruitramp en Goeie Mie ... heel Leiden is eigenlijk één
grote herinneringsplaats. En toen ik als Leidenaar geschiedenis ging studeren in
Amsterdam, was ik dan ook al redelijk ingewijd in de ‘vaderlandse geschiedenis’.
Mijn belangstelling daarvoor heb ik aan mijn Leidse jeugd te danken, daar ben
ik van overtuigd. Sterker nog, ik ben me vanuit het verre Amsterdam ook altijd
blijven bezighouden met Leidse onderwerpen, en toen in de jaren zeventig de
historische belangstelling voor vrouwen opkwam, schoot mij al snel weer die
mysterieuze vrouwennaam uit mijn Leidse verleden door het hoofd: Magdalena
Moons! Tk wist dat er een straat naar haar was genoemd, maar haar verhaal
kon ik me niet herinneren. lk herinnerde me nog wel Van der Werf met zijn
arm, Cornelis Joppenzoon met zijn hutspot en Boisot met zijn geuzenvloot.
Maar Moons? Nee, dat verhaal kon ik niet reproduceren. Was het me nooit ver-
teld, of was ik het vergeten? Laat ik beginnen met ook uw geheugen even op te
frissen.
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Het verhaal over de rol van Magdalena Moons bij Leidens ontzet speelt zich af
in de laatste dagen van het beleg. U weet, de stad werd uitgehongerd en Willem
van Oranje had opdracht gegeven om de polders onder water te zetten, zodat een
vloot de stad kon ontzetten. Mensen in Leiden begonnen te morren, Van der
Werf bood zijn arm aan, de zogeheten glippers probeerden over een overgave te
onderhandelen, maar het stadsbestuur hield stand, al was de nood hoog. In die
nadagen van het beleg verschijnt Magdalena Moons op het toneel. Ze was een
Haagse juffer die een affaire had met de Spaanse veldoverste Francisco Valdez.
Omdat hij verliefd op haar was, kon zij druk op hem uitoefenen. Tijdens een
etentje beloofde zij met hem te trouwen op voorwaarde dat hij de stad niet zou
aanvallen. Dat vroeg zij hem omdat er veel vrienden en verwanten van haar in de
stad waren. Hij bezweek voor haar smeekbede, en besloot tot uitstel van de laat-
ste aanval om de stad op de knieén te krijgen. Dat had Valdez beter niet kunnen
doen, want juist toen kwam de storm opzetten. Het water begon eindelijk te stij-
gen, en de koninklijke troepen moesten inderhaast vluchten voor het water, ter-
wijl Boisot met zijn geuzenvloot langs de Vliet Leiden kon binnenvaren. En zo

heeft Magdalena Moons een rol van betekenis gespeeld in de strijd tegen de

Spanjaarden, want als de Spanjaarden wel hadden aangevallen, was de uitgeput-
te stad ongetwijfeld tot overgave gedwongen geweest.

Over het verdere leven van Magdalena Moons en Francisco Valdez wordt in de
overlevering weinig gemeld. Na zijn nederlaag vluchtte Valdez naar Den Haag,
waar hij door zijn eigen soldaten gevangen werd genomen, omdat hun de rijke
buit van Leiden door de neus was geboord. Zij troonden hem mee op een
plundertocht door Holland naar Utrecht en lieten hem pas in december weer
vrij. Daarna zou hij in Antwerpen inderdaad met Magdalena Moons in het
huwelijk zijn getreden. Ze kregen twee kinderen, die allebei jong stierven, en zelf
overleed Valdez in 1580 of 1581. Waar hij was toen hij stierf, is onbekend.
Volgens sommigen in Antwerpen, volgens anderen in Luxemburg; vast staat
alleen dat hij in 1579 nog had meegevochten bij het beleg van Maastricht. Zijn
weduwe keerde na zijn dood naar het noorden terug, en hertrouwde daar eerst
met jonker Willem de Bye, daarna met jonker Jurriaan van Lennep. Op hoge
leeftijd zou zij in Utrecht zijn gestorven.

De vraag is natuurlijk hoe wij aan dit verhaal komen. Het kwam niet voor in
de vroegste beschrijvingen van het beleg, zoals die van Fruytiers (direct van 1574)
en ook de stadshistoricus Orlers noemt het niet in zijn eerste geschiedenis van
Leiden (1614). Op zichzelf hoeft ons dat trouwens ook niet zo te verwonderen,
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want de eerste verhalen waren vooral van de Leidenaars zelf afkomstig, en hoe
moesten zij dit verhaal gekend hebben? Het speelde zich immers buiten de bele-
gerde stad af. Bovendien: het verhaal is een staaltje van geheime diplomatie, en
de sporen daarvan worden zelden vastgelegd in officiéle documenten. Toch deden
er van oudsher al verhalen de ronde over de omkoopbaarheid van Valdez. Zo ging
er ten tijde van het beleg zelf al het gerucht dat Valdez zich door rijke Leidenaars
had laten omkopen. Direct na het beleg, zo staat vast, zijn zijn soldaten ook tegen
hem in opstand gekomen, omdat zij door zijn toedoen de buit van het rijke
Leiden waren misgelopen.

In 1621 is er voor het eerst melding gemaake van een liefdesaffaire die Valdez
had met een Haagse juffrouw: de geschiedschrijver Pieter Bor meldt dat Valdez
‘amoureus’ was op een dame in Den Haag ‘die hij onderhield’.? Bekend is dat Bor
zich onder andere baseerde op gesprekken die hij had gevoerd met ooggetuigen.
In de jaren negentig van de 16de eeuw woonde hij zowel in Leiden als in Den
Haag. Bor brengt deze liefdesaffaire overigens nog niet in verband met het ont-
zet van Leiden. Dat doet de Italiaanse geschiedschrijver Famianus Strada als
eerste: in zijn De bello Belgico (verschenen in 1632 maar geschreven in 1623)
meldt hij dat Valdez was bevangen door liefde voor een Haagse juffer die hem de
dag voor de geplande aanval op Leiden had weten tegen te houden; later was hij
met haar getrouwd, aldus Strada.’ Dit is interessant, want Strada baseerde zich op
Spaanse bronnen en zijn werk geldt in het algemeen als zeer betrouwbaar. Pas na
Strada’s publicatie begon het liefdesverhaal van Valdez een vast onderdeel te
worden van de geschiedschrijving over het Leidse beleg. Zo nam Orlers het op in
de tweede uitgave van zijn Beschrijvinge der stad Leyden van 1641. Alleen had de
mysterieuze Haagse juffer nog steeds geen naam. Toen in 1646 een herdruk van
het toneelstuk Belegering ende het ontset der stadt Leyden van Bontius (eerste druk
1645) op de markt kwam, liet de uitgever daarom het personage van ‘Amalia, de
bijzit van Valdez inlassen.* Deze ‘boel’ (= minnares) bezocht de Spaanse veld-
overste in zijn legerkamp om voor de stad een goed woordje te doen, maar bracht
vervolgens de nacht bij hem door. '

QOok al heette de minnares ‘Amalia’, toch zal een deel van het publiek in haar
wellicht Magdalena Moons hebben herkend. Dat was althans waar Jan Moons
(1599-1669), een achterneef van Magdalena en een bekend jurist in Leiden,
bang voor was. Hij voelde zich genoodzaakt om zich te weer te stellen tegen de
voorstelling van zijn oudtante als een vrouw met een bedenkelijke reputatie. Jan
Moons moet zijn tante Magdalena nog gekend hebben, want toen ze stierf in
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De ‘boel Amalia’ tussen de Spaanse officier Carion, die nu eindelijk eens tot de aanval wil overgaan, en overste
Valdez, die naar Amalia’s smeekbede wil luisteren. Houtsnede uit Reinerius Bontius, Belegering en ontset der stadt
Leyden (Dordrecht ca. 1736).

1613 was hij veertien jaar oud. In 1649 werkte hij mee aan een prentenreeks van
vier hoofdfiguren uit het Leidse beleg, waarschijnlijk gemaakt in opdracht van de
Leidse geleerde en geschiedkundige Pieter Scriverius (1576-1660). Daaronder is
ook het oudste portret van Magdalena Moons dat is overgeleverd. Het was geétst
naar een schilderij dat Jan Moons in zijn bezit had en dat tot op heden niet is
gevonden. De andere drie — allemaal door Cornelis Visscher — waren Valdez,
Boisot en Dousa. Scriverius maakte er gedichten bij. De strekking van de gedich-
ten bij de portretten van Valdez en Moons was dat Venus Mars had overwonnen.
Tien jaar later greep Jan Moons ook zelf naar de pen: in 1659 schreef hij twee
notities ter verdediging van haar eer.’ In beide stukken zet hij omstandig uiteen
dat hij zich moet weren tegen de laster die wordt verspreid als zou zij een onoor-
bare verhouding met Valdez hebben gehad. Hij had nooit willen opscheppen
over zijn oudtante, maar nu ze werd voorgesteld als een vrouw van lichte zeden
die ongetrouwd de nacht bij Valdez had doorgebracht in een legertent, moest hij
wel ingrijpen. Wat betreft het toneelstuk van Bontius had hij maar ten dele suc-
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ces: inderdaad zijn er daarna versies verschenen waarin het woordje ‘boel” was
weggehaald, maar ook de oude versie bleef gespeeld worden.

Kennelijk beschikte Bontius™ uitgever meteen in 1659 al over een afschrift van
een van de notities van Jan Moons, want in de herdruk van zijn toneelstuk die
dat jaar verscheen, had hij de scenes over ‘Amalia’ aangepast: het was nu een
‘jonkvrouwe M.M." die nfet bij Valdez bleef slapen, maar later wél met hem
trouwde. Sinds deze aanpassing was Magdalena Moons bijna twee ecuwen lang
een niet meer weg te denken heldin van Leidens ontzet. Er verschenen lofzangen
op haar, er werden toneelstukken aan haar gewijd, liederen over haar gecompo-
neerd en ook historiestukken geschilderd. Zo canonick werd het verhaal, dat
Frans van Mieris het in zijn Verhandeling over het zamenstellen der geschiedenis van
1757 noemt als uitzondering op de regel dat er in de geschiedschrijving geen
plaats is voor ‘beuzelarijen’. Het verhaal van Magdalena Moons verdiende wél de
aandacht van historici, want haar ‘minnehandel’” had een blijvende invloed op de
loop der geschiedenis gehad.®

Debunking

En toch, toch was het niet toevallig dat ik als Leids schoolmeisje nooit had
gehoord van het verhaal van Moons en Valdez... Tegenwoordig worden er voort-
durend historische helden ontmaskerd en mythes doorgeprikt, ook in Leiden —
daarover straks meer — maar de heldin Magdalena Moons sneuvelde wel heel
vroeg. Om precies te zijn: in 1878 werd ze definitief van haar voetstuk gestoten,
en wel door de beroemde historicus Robert Fruin (1823-1899). De gemeente-
raad noemde in 1906 nog wel een straat naar haar, en zo was er nog wel eens
iemand die het voor haar opnam, maar dat waren de uitzonderingen die de regel
bevestigen.

Bijna de hele 19de ecuw is er door geleerde heren over de rol van Moons gedis-
cussieerd. Het was de eeuw van de ‘historische kritiek’: geschiedenis ging primair
om de juiste interpretatie van bronnen. Hoe ver men daar in ging, wordt mooi
geillustreerd door een uitspraak van de beroemde Duitse historicus Ranke: 7ur
was in die Akten, hat geschehen’. In het kader daarvan kwam het romantische ver-
haal van de liefdesaffaire tussen Francisco Valdez en zijn Haagse juffer uiteraard
onder zware verdenking te staan. Wordt het verhaal wel in de bronnen geboek-
staafd? Is het niet louter een romantische verfraaiing, bedacht als verklaring voor
de toch nog altijd wat mysterieuze aftocht van Valdez, die immers de stad bijna
op de knieén had? En als Magdalena Moons had beloofd met Valdez te trouwen
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