
28-05-2023 14:42 Nieuwsbrief HVOL april 2023

https://mailchi.mp/3b9ffb885cb9/nieuwsbrief-hvol-september-15519365 1/17

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden voor de
maand april. In deze nieuwsbrief leest u alles over de evenementen die we
organiseren en andere nieuwtjes die we u niet willen onthouden. Kijk voor meer
informatie over de Historische Vereniging Oud Leiden op onze
website: www.oudleiden.nl.

Nieuwsbrief van de Historische Vereniging Oud Leiden
April 2023

Ontvangt u deze nieuwsbrief en bent u nog geen lid van de Historische Vereniging Oud
Leiden? Voor 25 euro per jaar geniet u van de vele voordelen die het lidmaatschap u biedt

en steunt u ons in ons streven om de kennis van de geschiedenis van Leiden te bevorderen
en het Leidse culturele erfgoed te beschermen.

Meer informatie over het lidmaatschap vindt u hier.

Teksten (max 400 woorden) en foto's voor de nieuwsbrief van april mogen tot
maandag 24 april worden aangeleverd op het adres van de redactie.

AGENDA

Dinsdag 11 april
De Vogelwijk 100 jaar, geschiedenis van een Leidse buurt. Lezing door Hans Dirken
Locatie: gebouw van Speeltuinvereniging Vogelenwijk, Nachtegaallaan 25, Leiden.

20.00 uur; zaal open om 19.30 uur (zie bericht verderop)
Toegang vrij voor leden van de HVOL, Speeltuinvereniging Vogelenwijk en

Wijkcomité Vogelwijk; anderen betalen €5,00

Woensdag 10 mei

http://www.oudleiden.nl/home
https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden
mailto:promotie@oudleiden.nl
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Kunst op straat in Leiden: nut, noodzaak en betekenis. Lezing door Sandra
Spijkerman

Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, 20. 00 uur; zaal open om 19.30 uur. 
Toegang vrij voor leden van de HVOL; niet-leden betalen €5,00

Vrijdag 2 juni
Statig beeld op Leidse wateren. Lezing door Alexander de Vos, in samenwerking met

het Leids zeemanskoor Rumor di Mare.
Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1, 20.00 uur, zaal open om 19.30 uur.

Toegang vrij voor leden van de HVOL en leden van Rumor di Mare; anderen betalen
€5,00

Zondag 11 juni
NICO – DE VOORSTELLING. 10.30 uur in Theater Trianon. Exclusief voor leden van

de HVOL. Zie bericht verderop.
 

Excursies
Zondag 30 april; fietsexcursie Blaarkoppen en Leidse Kaas

Vrijdag 2 juni; bootexcursie Leiden en Leiderdorp

Controleert u voor het actuele nieuws over aanvangstijdstip en zaal altijd van
tevoren de website

Tijdens de ALV afgelopen week werden twee nieuwe bestuursleden voorgedragen en
beeidigd. In deze nieuwsbrief stellen zij zich kort aan u voor, in Oud Leiden Nieuws

https://www.oudleiden.nl/component/jevents/evenementdetail/242/-/fietsexcursie-blaarkoppen-en-leidse-kaas?Itemid=1
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kunt u een uitbreid interview met de twee verwachten. Een interview met Gerda van
den Berg, de inmiddels benoemde nieuwe voorzitter, stond in het afgelopen nummer
van Oud Leiden Nieuws.

Roos Koole:
Mijn eerste kennismaking met de stad Leiden was een bezoek aan het eind van de
zestiger jaren aan het museum voor Oudheden. Ik was niet alleen onder de indruk
van de prachtige collectie van het museum, maar voelde me ook gelijk thuis in de
reuring van de stad met zijn prachtige historische gebouwen.
 
In de provincie Zeeland -  waaruit ik vandaan kom - hebben plaatsen als Middelburg,
Zierikzee en Veere ook mooi historische gebouwen. Niet alleen de schaal, maar ook
het karakter van die steden zijn anders. Het karakter van  Leiden gecombineerd met
de variatie van de bevolking maken de stad uniek. Dit maakt waarom ik hier meer
dan 50 jaar met veel plezier woon.
 
Ik heb gewerkt op verschillende ministeries in verschillende sectoren en functies, met
bestuurlijke contacten op lokaal- en provinciaal niveau. De bagage die ik uit die
ervaringen meeneem hoop ik in te kunnen zetten voor de vereniging. Mijn
werkervaring bij de toenmalige Rijksgebouwendienst me zeker van pas zal komen. In
die periode heb ik het nodige geleerd wat er komt kijken bij renovatie en behoud van
historische panden.
 
Ik ben een wandelaar en in de coronaperiode heb ik veel in en rond de stad Leiden
gelopen. Soms in de parken maar vaak ook door de kleine oude karakteristieke
wijken en straatjes. Dan voel ik me een trotse Leidenaar. Zeker als ik terugkijk hoe
de stad er bij lag toen ik hier ruim 50 jaar geleden kwam wonen en hoe deze stad er
nu uitziet inwoner. Ik heb er dan ook ontzettend veel zin in om mij in te zetten voor de
stad Leiden vanuit de Historische Vereniging Oud Leiden. 
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Tijdens de ALV nam ook een aantal bestuursleden afscheid. Marjo Karremans, Jan
de Vetten en ook Adriaan Brandenburg. Vanwege al zijn bijzondere inspanningen
voor de vereniging werd hij tot Lid van Verdienste benoemd.

Kunst op straat in Leiden: nut, noodzaak en betekenis
Lezing door Sandra Spijkerman, 
Woensdag 10 mei. 20.00 uur
Lokhorstkerk, Pieterskerkstraat 1
toegang vrij voor leden van de HVOL; niet-leden betalen €5,00
 
Overal in Leiden staan kunstwerken op straat of in het groen. Denk aan
Burgemeester Van der Werf hoog op zijn sokkel in het gelijknamige park, het
knalgele Tussentuin van Observatorium in het Singelpark of de Visverkoper van
Gerard Brouwer op ’t Gangetje. Sommige beelden zijn voor bijna iedereen
vanzelfsprekend, terwijl andere juist vragen oproepen. Zoals de monumentale
roestkleurige kolommen van Frans de Wit vlakbij Naturalis.
Tijdens deze lezing bekijken we een aantal prominente, maar soms ook meer
verborgen beelden in Leiden. We beantwoorden vragen als: waarom staan
deze kunstwerken eigenlijk in de stad? Hoe komen ze daar? Wie nam het
initiatief? Waarom zien ze er zo uit? En wat bedoelde de kunstenaar er
eventueel mee? Zo komen we uiteindelijk terecht bij het nut en de noodzaak
van kunst in de openbare ruimte. Om zicht te krijgen op het grotere verband
werpen we ook een blik op wat er momenteel op landelijk en internationaal
niveau speelt op het gebied van kunst in de openbare ruimte. Betekenis geven
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blijkt telkens de crux.
 
Personalia
Sandra Spijkerman studeerde kunstgeschiedenis aan de Universiteit Leiden. Zij
heeft ruim dertig jaar ervaring als freelance kunstcriticus, tentoonstellingsmaker
en projectleider met name op het gebied van hedendaagse beeldende kunst en
kunst in de openbare ruimte. In 2020 was zij de samensteller van de eerste
kunsttentoonstelling in het Leidse Singelpark (Welkom in Leiden!?). Momenteel
werkt zij onder meer als projectleider voor Stroom Den Haag aan de website
BuitenkunstDenHaag.nl
 
 

Zondag 11 juni, 10.30 uur in Theater Trianon:
NICO – DE VOORSTELLING

exclusief voor leden van de HVOL
 

Welke Leidenaar herinnert zich niet het foto- en filmbedrijf Nico van der Horst aan de
Doezastraat? Hij leverde niet alleen fotoapparatuur en afdrukken van familiekiekjes,

Van der Horst sr. was zelf ook fotograaf, die het Leidse leven door de tijden heen
vastlegde. Daarbij ging het hem ook en vooral om het dagelijks leven in de stad, in

alle wijken, in alle jaargetijden. Zijn foto’s zijn bewaard gebleven.
Kleinzoon André Kapaan maakte met vriendin Sabine en zijn oom Nico jr. een keuze
uit dat eindeloze fotoarchief en monteerde ze tot een film: Nico – de voorstelling. De

Leidse jaren ’50 en ’60 herleven, en de muziek die ‘eronder staat’ doet de rest.
 

Exclusief voor de leden van de HVOL vindt een eenmalige en voorlopig laatste
vertoning plaats op zondagochtend 11 juni, 10.30 uur, in Trianon. Kosten 10 euro per
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persoon. Komt dus allen naar het theater aan de Breestraat!
 

In de 18de eeuw verschijnt een handzaam boekje waarin wandelingen over de
Leidse singels staan beschreven. De wandelingen, die in 1734 worden
beschreven, hebben de blik naar buiten gericht, men wandelde over de Buiten-
Cingel en keek dus ‘naar buiten’. En dat is wat we lezen, wat er buíten de
Leidse stadsgrenzen te zien is.

Het verhaal gaat over de gewoontes, het uitzicht en de mensen van 300 jaar
geleden. Leiden lag in 1730 nog binnen de buitensingels en werd omringd door
tuinen, landhuizen en weilanden. De gesprekjes die de wandelende vrienden
voeren brengen je terug in de wereld van toen.
Enkele enthousiaste en kundige HVOL-leden zetten zich aan een hertaling en
becommentarieerde de tekst. Dit voorjaar zal een digitale versie van deze
vertaling in hedendaags Nederlands door de HVOL worden gelanceerd. Die
uitgave is bovendien voorzien van commentaar en bevat enkele illustraties.

Het plan is om later dit jaar een papieren editie van de bewerking uit te geven.
Exclusief voor leden van de HVOL.

Houd de Nieuwsbrief in de gaten om op de hoogte te blijven van beide
uitgaven.
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Herdenking 80 jaar van de razzia Joods Weeshuis
vrijdag 17 maart.

 
Op vrijdag 17 maart 1943 werden op last van de bezetter alle vijftig kinderen en

negen begeleiders weggehaald uit het Joods Weeshuis in Leiden aan de
Roodenburgerstraat. Via Westerbork werden zij naar de vernietigingskampen

gestuurd. Slechts vijf kinderen zouden de oorlog overleven.
 

De kinderen vonden hier in Leiden een warm en hartelijk thuis. Soms waren ze geen
wees, maar door hun ouders uit veiligheidsoverwegingen vanuit Duitsland naar

Nederland gestuurd. Helaas was de bezetter wreed en meedogenloos.
Deze dramatische gebeurtenis maakt deel uit van de geschiedenis van Leiden en

verdient een plaats in ons historisch bewustzijn.
 

De herdenking is in 2022 nieuw leven ingeblazen op initiatief van Jan-Jaap de Haan
namens onze Vereniging Oud Leiden, in navolging van de herdenking die Jaap W.

Focke jarenlang organiseerde met klassen van het Erasmus College uit Zoetermeer.
Ook dit jaar werd de herdenking georganiseerd in nauwe samenwerking met de

Stichting Herdenking Jodenvervolging Leiden, de Stichting Dodenherdenking Leiden
en de St. Josephschool.

 
De nadruk bij de herdenking ligt op de rol die de leerlingen van groep 8 van de St.
Josephschool zullen hebben. Op school hebben zij samen met hun leerkracht de
geschiedenis van het Weeshuis besproken en zich verdiept in de Jodenvervolging

tijdens de Tweede Wereldoorlog. Die is op deze plek zo tastbaar dichtbij, hier bij het
weeshuis waar kinderen van hun eigen leeftijd woonden. Het verhaal maakte grote

indruk op de kinderen.
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Deze indrukken hebben de leerlingen verwerkt in gedichten. Een aantal van deze
gedichten hebben zij tijdens de herdenking voordragen. Ook lazen zij de namen van

de kinderen en hun begeleiders en leggen steentjes neer bij het koffer-monument
voor het Weeshuis naar oud Joods gebruik.

De herdenking werd beëindigd met het uitspreken van het Kaddisj, het Hebreeuwse
gebed dat bij deze gelegenheid plechtig werd gezegd.

 
 

Een verslag van de herdenking in 2022 is te lezen op :
https://herdenkingleiden.nl/2022/02/25/herdenking-ontruiming-joodse-weeshuis-in-

leiden/

Ode aan Jan van Hout (aflevering 6): Ketters, Glippers en confiscaties.
Dit is aflevering 6 van een reeks, die een ode beoogt te zijn aan Jan van Hout.
Wie hij was, wat hij zoal gedaan heeft en wat er in zijn geest in de tijd daarna
nog is gedaan. Dit zesde deel bevat een verhaal over ketters en glippers. Het
was een merkwaardige afwisseling van gaan en komen eind zestiger- / begin
zeventiger-jaren van de zestiende eeuw. Na de beeldenstorm van 1566 werden
de “ketters” streng vervolgd, wat een uittocht van diverse protestanten tot
gevolg had. Toen in juni 1572 Leiden de kant van Willem van Oranje koos, ging
het precies andersom: de gevluchte protestanten (waaronder Pieter van der
Werff en Jan van Hout) keerden terug en menig vermogende katholiek koos het
hazenpad. De laatsten werden “glippers” genoemd. Zij ontvluchtten de stad,
veelal met achterlating van bezittingen, huizen en zelfs vaak de echtgenotes
(die op het huis moesten passen) in de overtuiging, dat er wel een einde zou
komen aan deze situatie wanneer de Spanjaarden Leiden eenmaal
terugveroverd zouden hebben en zij dus veilig terug konden keren. Het liep
anders.

Lees meer op de pagina “Ketters, Glippers en confiscaties”
 

Oproep redacteuren en advertentieverkopers

Voor ons kwartaalblad Oud Leiden Nieuws zijn we op zoek naar redacteuren en
advertentieverkopers. Houd je van schrijven, teksten redigeren of ben je een kei in

sales? Stuur dan een berichtje naar de redactie. 

https://herdenkingleiden.nl/2022/02/25/herdenking-ontruiming-joodse-weeshuis-in-leiden/
https://oudleiden.nl/werkgroepen/jan-van-hout-archiefonderzoek/jvhverhalen/jvhverhalen-05-kettersglippersconfiscaties
http://promotie@oudleiden.nl/
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MOLENSTEEG 3
In het pand Molensteeg 3 (met erboven een woning, doorgaans genummerd

Molensteeg 3A) zit een gevelsteentje met de tekst: G.J. Bik oud 6 jaar 13-1-1914.
Wie was degene die die eerste steen gelegd heeft en waarom in dit pand? Die
laatste vraag is simpel te beantwoorden: sinds november 1913 was dit pand

eigendom van Wilhelmus Frederik Bik, die in 1914 van de gemeente vergunning
kreeg om daar een woning te bouwen en voor “het aldaar oprichten van een

bewaarplaats tot berging van droge en natte verfwaren”. Het werd daarmee een
opslagplaats van de voorraad van drogisterij Bik, gevestigd om de hoek op het adres

Doezastraat 4. Dat een winkelier op een voorname straat een pakhuis had in een
minder voorname straat dichtbij, was vroeger haast normaal. Bij het eigen

(woon)huis en winkel was vaak onvoldoende ruimte, zodat er naar een apart
pakhuis(je) in de buurt uitgeweken moest worden. Kwam er eens een klant die
speciale verlangens had, dan kon de winkelier even met hem naar het pakhuis

wandelen en daar alles bekijken en eventueel meteen zaken doen. Omdat de familie
Bik behalve als drogist ook actief was in de verf (sommigen waren zelfs kortere of
langere tijd huisverwer geweest) en de voorraden verf vanwege brandgevaar en

eventueel nare geurtjes beter niet in de eigen woning geborgen werden, was zo’n
pakhuis nabij zeer welkom. Dat hier boven de opslagplaats ook een woning was,

klinkt misschien minder geslaagd, maar bij een bescheiden huur waren er altijd wel
gegadigden om die te huren, en het leverde de eigenaar nog wat aan huur (en gratis

toezicht) op.
De geschiedenis van de drogisterij/verfwarenwinkel is uitvoerig beschreven in

‘Drogisterij Bik.’ Geschiedenis van een Winkelbedrijf 1860-2010, onder redactie van
P. Kwaadgras. Hieraan is te ontlenen dat de kamerbehanger en huisverver

Gernardus (in de wandeling Gerardus) Bik (Leiden 21-7-1826 – Leiden 27 juli 1914)
en zijn vrouw Wilhelmina (ook wel eens Maria) Catharina de Laaf (Leiden 30-10-

1827 – Leiden 16-4-1903), die op 6 februari 1850 in Leiden getrouwd waren en een
heel groot gezin stichtten, in 1860 een zaakje in drogisterij-artikelen en ook
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verfwaren begonnen. Dit werd al snel verhuisd naar het adres Doezastraat 4, waar
de zaak zelfs nog anno 2023 gevestigd is. Zijn broer Petrus Wilhelmus Bik woonde
tot 1892 op het adres Molensteeg 3 (eigenlijk 3A), met zijn vrouw. Vanaf 11-9-1911

woonde daar David Vijlbrief met vrouw en vijf kinderen, die op 12 januari 1914
vertrokken naar Molensteeg 25. Meteen na hun vertrek zal de verbouwing

(vermoedelijk geen totale nieuwbouw, maar minstens wel een nieuwe voorgevel)
plaatsgevonden hebben, want al op 29 april 1914 werden Johannes Hollebeek en
zijn vrouw hier ingeschreven, die op 13 februari 1915 hun eerste kind hier geboren

zagen worden, maar een paar weken later al verhuisden naar Den Haag. Vader
Gernardus was toen al 88 jaar en overleed in 1914, dus het is duidelijk dat hij geen

rol meer speelde bij de aankoop en verbouwing van Molensteeg 3-3A. Het was zoon
Wilhelmus Frederik, geb. Leiden 5-11-1863, die de zaak overgenomen had. Dat zag
er aanvankelijk niet naar uit, want eerst werd hij orgelmaker genoemd (wellicht in de
leer bij een familielid dat een bekend orgelbouwer was) en woonde in 1892/93 enige

tijd in Warmond, waarna hij als huisknecht vermeld stond. Hij trouwde op 30 april
1906 met Theresia Smit, geb. Leiden 21-1-1873, overl. Amsterdam 8-6-1945. Uit dit
huwelijk werden geboren: Gerardus Jozef, geb. 21-3-1907, en Wilhelmina Catharina
Frederika, geb. 28-3-1910. Met maar twee kinderen was er wellicht nog wat ruimte in
Doezastraat 4 over, zodat er vaak kamers verhuurd werden aan studenten. Gerardus
Jozef was dus degene die de eerste steen legde op 13 januari 1914. Hij kwam bij zijn

vader in de zaak en zette die voort toen zijn vader op 2 mei 1943 overleed. Hij was
op 5 mei 1930 getrouwd met Wilhelmina Maria Tuithof (Leiden 1-8-1908 – Leiden 10-
11-1958). De latere drogisten na het overlijden van Gerardus Jozef (5 oktober 1979)
tot de huidige uitbater Paul Bik zijn voor de geschiedenis van het pand Molensteeg

3-3A minder interessant.

Van de Commissie Geveltekens

Een afbeelding uit de Beeldbank 
De Vismarkt in 1885
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Kruisende sporen

Op deze foto van 1885 is de spooroverweg te zien die was gelegen tussen de
Rijnsburgerweg en de Stationsweg. De  treinsporen worden gekruist door de sporen
van de van de stoomtramverbinding naar Katwijk. Deze lijn werd vanaf 1881
geëxploiteerd door de Rijnlandse Stoomtramweg-Maatschappij (RSM) en twee jaar
later overgenomen door de HSM. De stoomtram had zijn eindpunt op het
Stationsplein. De foto is genomen vanaf de Rijnsburgerweg in de richting van de
stad. Links staat het Stationskoffiehuis Zomerzorg. Achter de locomotief hangen de
1e en 2e klas rijtuigen.

Wilt u meer details zien? Kijk dan op de HVOL-Beeldbank. Kies fotonummer #8511.

Historische kalender 2023 - April
Noordeinde 1, bijzonder lager onderwijs, 1993.
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Noordeinde 1 is in 1866 door stadsarchitect Jan Willem Schaap ontworpen als villa
voor de ‘projectontwikkelaar’ Carel van den Berg en werd na de oplevering in 1868
gehuurd door de familie Keuchenius en daarna Wiggers van Kerchem, beiden rijk
geworden in Indië; de laatste als directeur van de Javasche Bank. Na de dood van
zijn weduwe trok in 1922 de Eerste Leidse Schoolvereniging (ELS) in het pand, met
lager onderwijs voor de beter gesitueerde kringen die een afkeer hadden van het
‘gelijkgeschakelde’ openbaar onderwijs. In 1978 verhuisde de school naar de P.C.
Hooftlaan, waarna het gebouw in gebruik werd genomen door het al in het buurpand
Noordeinde 3 gevestigde Boerhaave College, scholengemeenschap voor
volwassenenonderwijs. In 1990 werd alles rigoureus verbouwd, waarbij de panden
verheeld werden. Sedertdien hebben er nog diverse andere onderwijsinstellingen in
het pand gezeten.

Erfgoed Leiden Vondst van de Week
Leidse weesjongen op Barbados

In een brief van 19 mei 1658 schrijft de 20-jarige Leidenaar Jan Catheau, dat hij voor
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1200 pond suiker verkocht is als ‘slaaf’. En dat hij nog vijf jaar moet ‘dienen’ op
Barbados. Jan is bang dat hij door de koper en diens vrouw zal worden
doodgeslagen. Daarom vraagt hij zijn Leidse leermeester om hulp. Jan was een
Leidse wees, niet een uit Afrika geroofde persoon. Mogelijk verkocht zijn peetvader
hem voor een vastgelegd aantal jaren. Door zijn brief weten we een beetje over het
leven van een tot slaaf gemaakte, in zijn eigen woorden. Dat maakt het een
bijzondere vondst. Lees verder.

Adverteren in Oud Leiden Nieuws

Zoals u heeft kunnen zien is Oud Leiden Nieuws (OLN) onlangs vernieuwd tot een
prachtig magazine. Om de kosten te dekken zijn we op zoek naar adverteerders. 

OLN komt vier keer per jaar uit en heeft een oplage van 2500 stuks. 

Heeft u interesse? Neem dan contact op met de redactie via: OLN@oudleiden.nl 

Cadeaulidmaatschap

Zoekt u nog een leuk cadeau? Maak iemand voor
een jaar lid van onze vereniging. Het nieuwe lid
kan na dat jaar beslissen of het lidmaatschap
voortgezet moet worden of niet.

Prijs: 25 euro
Ga hiervoor
naar: https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden

 

Verkrijgbaar via de HVOL

De onderstaande boeken en publicaties zijn verkrijgbaar bij de HVOL. Het ‘HVOL-winkeltje’ is een
activiteit van de Commissie Promotie, Uitvoering en Ondersteuning. Willem Hogendoorn en Bart Devilee
zorgen ervoor dat de boeken na bestelling kunnen worden afgehaald of (indien binnen de Leidse regio)
aan huis worden bezorgd. Er zijn drie betalingsmogelijkheden: bedrag overmaken naar de bankrekening
van de HVOL, contant of via pinbetaling. Belangstelling? Stuur een mail naar: winkeltje@oudleiden.nl 

Voor een compleet overzicht van het aanbod zie Beschikbare Publicaties op de HVOL-website. 

Leiden en omgeving in foto 1890 - 1940. Samenstelling: Ingrid W.L. Moerman. Coproductie
van het Leids Gemeentearchief en De Lakenhal. (softcover 27x21cm, 112 pagina's)

Tweedehands.  HVOL-ledenprijs: € 5,00

Dit fotoboek toont oude plaatjes van de Sleutelstad en omgeving. Naast het stadsbeeld, de
burgemeesters, de fabrieken en vervoer – van paardentram tot autobus – komen kerken in beeld, waarbij

https://www.erfgoedleiden.nl/nieuws/vondst-van-de-week/1356-vvdw-leidse-weesjongen-op-barbados
https://www.oudleiden.nl/vereniging/lid-worden
mailto:winkeltje@oudleiden.nl
mailto:promotie@oudleiden.nl
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brand en nieuwbouw een rol spelen. Bij onderwijs zien we
het Leidse Volkshuis, precies honderd jaar geleden
gesticht door een aantal sociaal bewogen hoogleraren. Die
hoogleraren – en uiteraard studenten – vinden we ook
weer terug bij de geschiedenis van Nederlands oudste
universiteit. Beroemde Nobelprijswinnaars en een
beroemde vrouwelijke studente, prinses Juliana. Kunst
komt ook even aan de orde en het boek eindigt met vertier
en plezier; de kermis, de bioscoop, speeltuin De Vink, het
Katwijkse strand en het wereldberoemde hotel Huis ter
Duin in Noordwijk
Het voorwoord is van de hand van Alexander Pechtold.
 

Daarom Leiden. Janwillem van de Wetering.
(hardcover, 240 pagina's)

Tweedehands. HVOL-ledenprijs: € 7,00
'Daarom Leiden' is een rijk geïllustreerd boek met mooie
kleurenfoto's die een goed beeld geven van o.m.
geschiedenis, monumenten, cultuur en evenementen en
sport en ontspanning in de stad Leiden. Met een
voorwoord van burgemeester Lenferink.

Leiden 1860 - 1960. Diverse auteurs. (hardcover, linnen
band, geïllustreerd, 440 pagina's)
Tweede hands. Prijs voor HVOL-leden € 4,-

Uitgegeven in 1962 ter gelegenheid van het 100-jarig
bestaan van de N.V. Boek- Courant- en Handelsdrukkerij
voorheen J.J. Groen & Zoon te Leiden.
 

Bevat de volgende artikelen:
Leiden omstreeks 1850. Mr. S.J. Fockema Andrea
De Universiteit. Mr. N.F. Hofstee
Het Bestuur de Gemeente. Dr. J.P. Duyverman
Het Kerkelijke en Geestelijke leven. Ds. J. de Wit
De maatschappelijke zorg. Mr. Annie Versprille
Enige sociologische beschouwingen over de stad. Drs. C.
Vellekoop
Het culturele leven. Drs. J.N. van Wessem
De ontwikkeling van het stadsbeeld. Drs. E. Pelinck
Het economische leven. Mr. H.A.C. Branderhorst
Het onderwijs. Drs. P.C.N. Baesjou
Leiden in de conurbatie. Mr. S.J. Fockema Andrea

De Lokhorstkerk in Leiden - Van schuilkerk naar sieraad van de stad.  Monique Roso. (full
color, 64 pagina's, genaaid gebrocheerd)

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs € 15,00)

Sinds 1638 staat ze als stille schoonheid in het hart van de stad Leiden: de Lokhorstkerk.
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Gebouwd als doopsgezinde schuilkerk op historische
grond, was ze getuige van politieke omwentelingen en
stedelijke godsdiensttwisten. Maar evenzeer bracht –

en brengt – ze mensen bij elkaar vanuit geloof,
gemeenschapszin, maatschappelijke betrokkenheid

en culturele interesse.

In dit boekje nemen we u mee door de soms roerige
geschiedenis van de Leidse doopsgezinden en

remonstranten, die hier gezamenlijk hun diensten
houden. We onthullen een paar geheimen over het

kerkgebouw. Welke connectie is er met Floris V, graaf
van Holland? En wat heeft deze kerk te maken met

een Frans koffiehuis?

De Vogelwijk 100 jaar | Geschiedenis van een
Leidse buurt. Cees Meijer (eindredactie), Joke
Ouwehand, Hans Dirken en Mark Peerdeman.
(softcover, 142 pagina's)

HVOL-ledenprijs: € 8,00 (winkelprijs € 10,00)

Naar aanleiding van het feit dat de Leidse Vogelwijk
honderd jaar bestaat, vatte de Stichting Wijkcomité
Vogelwijk het plan op om de geschiedenis van dit deel van
Leiden opnieuw te beschrijven. Als uitvloeisel van dit
initiatief verscheen: 'De Vogelwijk 100 jaar Geschiedenis
van een Leidse buurt'.

Het nieuw verschenen boekje is een grotendeels herziene
editie van een gelijksoortige uitgave die in 2010
verscheen. Het verhaalt over de geschiedenis van de
Vogelwijk vanaf de periode dat in dit deel van Nederland
de getijden en de Rijn het landschap nog domineerden, tot
aan de huidige tijd.
Voor deze herziene uitgave heeft de redactie de historie nader onderzocht, is de archieven in gedoken,
heeft actuele bronnen aangeboord, nieuw beeldmateriaal ontdekt en (oud)bewoners benaderd die nog
iets interessants konden vertellen.  Over het laatste zegt de voorzitter van het wijkcomité Mark
Peerdeman met trots: ”De  geschreven historie van de wijk en het gebied, kunnen we altijd in de
archieven terugvinden. Maar dit boekje biedt daarnaast ook de mondelinge overlevering van de
bewoners, zodat ook die niet wordt vergeten.”

De Stem van Leiden – Vierentwintig levensverhalen (hardcover, 112 pagina's, genaaid
gebonden en met leeslintje)

HVOL-ledenprijs: € 12,50 (winkelprijs € 15,00)

Onze kennis over het verleden is meestal gebaseerd op schriftelijke bronnen. Maar daardoor
weten we juist een heleboel niet, zoals de dagelijkse en bijzondere dingen uit het leven van
mensen en hoe zij aankijken tegen wat zij hebben meegemaakt. Veel Leidenaren hebben een
levensverhaal dat eigenlijk niet verloren mag gaan. Maar tot nu toe zijn deze nauwelijks bewaard
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voor volgende generaties. Teneinde deze leemte te
vullen, heeft de commissie ‘De Stem van Leiden (oral
history)’ - onderdeel van de Historische Vereniging
Oud Leiden - meer dan honderd oudere Leidenaars
over hun dagelijks leven geïnterviewd.

Een selectie van vierentwintig van deze verhalen is
gebundeld in een boekje waarvan inmiddels een
tweede druk is verschenen bij uitgeverij Ginkgo te
Leiden.

Een ideaal (verjaars)cadeau voor iedere Leidenaar!

Ruurd Kok, Als de bom valt - Sporen van de Koude
Oorlog in Leiden en omgeving

HVOL-ledenprijs: € 12,95 (winkelprijs € 15,00).

Schuilbunkers, noodwaterkeringen en luchtwachttorens
zijn slechts enkele bouwwerken die in Leiden en omgeving
herinneren aan de Koude Oorlog. Op meerdere plekken in

de regio zijn stille getuigen te vinden van de periode
waarin de grote machtsblokken elkaar en de wereld in een
ijzige greep hielden en die in december 1991 eindigde met

het uiteenvallen van de Sovjet-Unie.
Het is een periode die nog niet eens zo lang geleden is,

maar omgeven wordt door een waas van
geheimzinnigheid. Het is verrassend te ontdekken op

hoeveel plekken in onze dagelijkse omgeving maatregelen
werden genomen vanwege de dreiging van een

atoomoorlog. Plekken die soms onherkenbaar zijn, een
tweede leven kennen of nog steeds in gebruik zijn.

Als schrijvend archeoloog gaat Ruurd Kok (1969) op zoek
naar sporen van de Koude Oorlog en naar het verhaal

achter deze stille getuigen. De verhalen laten zien welke gevolgen de internationale spanningen hadden
voor de Leidse regio.

Basis voor deze bundel vormen artikelen die eerder in Leidsch Dagblad zijn verschenen.

Bedrijfsleden

De onderstaande bedrijven zijn bedrijfslid van de Historische Vereniging Oud Leiden. Heeft
u ook een bedrijf met een warm Leids hart en met respect voor de Leidse geschiedenis?

Dan is het ondersteunen van de Historische Vereniging Oud Leiden echt iets voor u. Neem
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contact op met promotie@oudleiden.nl en we vertellen u er alles over.
 

Contact:
info@oudleiden.nl 

Gegevens wijzigen | afmelden

mailto:promotie@oudleiden.nl
http://www.twitter.com/oudleiden.nl
http://www.facebook.com/verenigingoudleiden
http://www.oudleiden.nl/
https://oudleiden.us12.list-manage.com/profile?u=419c55a702fe270e60b80179a&id=085e139494&e=[UNIQID]&c=a54825fc96
https://oudleiden.us12.list-manage.com/unsubscribe?u=419c55a702fe270e60b80179a&id=085e139494&e=[UNIQID]&c=a54825fc96

